
 
 

We beginnen de dienst in stilte .. 
 

Mededelingen 
 

Aanvangswoord 
De dichteres Ida Gerhardt dicht over de eerste dag van de 
week, deze dag, deze “Zondagmorgen”: 
Het licht begint te wandelen door het huis 
en raakt de dingen aan. Wij eten 
ons vroege brood gedoopt in zon. 
Je hebt het witte kleed gespreid 
en grassen in een glas gezet. 
Dit is de dag waarop de arbeid rust. 
De handpalm is geopend naar het licht. 
 

Aansteken van de tafelkaars 
 

Intochtslied: Psalm 84: 1, 3 -  Hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer 
 

Bemoediging 
Onze hulp is in de naam van de Heer, 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 

die een God is van gerechtigheid en liefde  
en die trouw is tot in eeuwigheid. 
In Zijn naam groeten we elkaar 
en wensen elkaar vrede. 
 
Drempelgebed 
Die nooit te ver zijt om ons te horen: 
wees als een licht hier in ons midden! 
Die ons de adem geeft, het leven toedacht: 

dat wij U kennen als bron en bedding! 
Die ooit geroepen hebt: de nieuwe morgen - 
maak ons aanstekelijk, uw licht voor mensen! 
 

Orde van Dienst 
Zondag 2 juni 2024 

 
Kerk van de Eenheid in Christus  

Son 



Lied: Psalm 84: 6 - Want God onze Heer die ons mild.. 
Kyriëgebed 

 
Kyrie: 301f    Componist Willem Vogel 

 
Glorialied: 870: 1, 5, 8 – Heilige God geprezen zij… 
Indien mogelijk staande 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 

 
Eerste lezing: Deuteronomium 26: 5-11 (NBV) 
 
Lied: Psalm 81: 1, 2, 4, 5, 8, 9 - Jubel God ter eer 
 
Tweede lezing: Marcus 2:23 – 3:6 (NBV) 
 
Acclamatie: 339a 
 



Overdenking 
 

Pianospel 
 
Lied: 974: 1, 2, 5 – Maak ons uw liefde God… 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
Toelichting op de collecte door de diaken 
Collectedoel: De Glind 
Rekeningnummer: NL89  ABNA 0457 457 457 o.v.v. D085103 
 

Gebeden -  Stil gebed - Onze Vader 
Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij hebben vergeven 

wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid. 
Amen   

 
Slotlied: 315: 1, 2, 3 – Heb dank o God van alle leven 
Indien mogelijk staande 

 
Zegen 

 
 



 
Psalm 84: 1, 3      en 6 
Componist Geneve 1562, Dichter Jan Wit 

 
3. Welzalig die uit uw kracht leeft, 
die naar uw tempel zich begeeft, 
zijn hart wijst hem de rechte wegen. 
Zij trekken op van overal 
en, gaat het door het dorre dal, 
dan valt op hen een milde regen. 
Ja, in het hart van de woestijn 
ontspringt een heldere fontein. 

 

6. Want God onze Heer die ons mild 
bestraalt als zon, beschermt als 
schild, 
zal in genade ons verhogen. 
Zijn hand onthoudt het goede niet 
aan wie oprecht Hem hulde biedt 
en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 
Heer, die het al in handen houdt, 

welzalig die op U vertrouwt. 



 
Lied 870: 1, 5 en 8 
Componist Thomas Haweis/Samuel Webbe the younger, Dichter John 
Henry Newman 

 
5. Ja, meer dan ziel en leven zijn 

gegund aan bloed en vlees, 
Godzelf zal in ons wezen zijn, 
de ademende Geest! 
 
8. Geprezen, God, uw wijs beleid, 
de omweg van uw woord, 
ver boven alle hoogten uit 
en alle diepten door. 
 

 



 
Psalm 81: 1, 2, 4, 5, 8, 9  

 

Componist Genéve 1562, Dichter Willem Barnard 

 
 
2. Laat de harpen slaan, 
klinken de trompetten. 
Vier bij volle maan 
met muziek en mond 
een hernieuwd verbond 
volgens oude wetten. 
 

4. God heeft ons gezegd 
nooit gehoorde dingen. 
Heilig is ’t en recht 
nu en te allen tijd 
Hem die ons bevrijdt 
vrolijk toe te zingen. 

 
5. Onder lasten zwaar 
was gij haast bezweken. 
Groot was het gevaar – 
Ik vergat u niet, 
in het doodsgebied 
gaf Ik taal en teken. 
 

8. Ik ben Hij-die-is: 
God wil Ik u wezen. 
Uit de duisternis 
van de slavernij 
maakte Ik u vrij: 
hebt gij nog te vrezen? 

 
9. Leef uit mijn verbond. 
Vraag van Mij vrijmoedig. 
Open wijd uw mond. 
Al wat u ontbreekt, 
al waar gij om smeekt 
geef Ik overvloedig. 



 
 

Lied: 974: 1, 2, 5 
Componist: Wim ter Burg, Dichter: Sytze de Vries, bij Romeinen 12:9-21 

 

2. Wij zijn aaneengevoegd,  
bedacht met uw genade. 
Op liefde hebt Gij ons 
gebouwd, bedeeld met gaven. 
En wat wij zijn draagt bij 
tot welzijn van elkaar. 
In onze eenheid wordt 
uw liefde openbaar. 
 

5. God, laat geen mensenkind 
uit uw ontferming vallen. 
Weer met uw ruime hart 
het kwade van ons allen. 
Gii zijt te goeder trouw 
geweest van het begin. 
Vasthoudend blijft Gij tot 
uw liefde overwint. 

 



 

Lied: 315: 1, 2, 3 
tekst Fedde Schurer, melodie Johannes Gijsbertus Bastiaans 

 

 
 
 

2. En of een mens al diep verloren 
en ver van U verzworven is, 
Gij noemt zijn naam, hij is 
herboren, 
vernieuwd door uw getuigenis. 
Uw woord, dat spreekt in alle talen, 
heeft uit het graf ons opgericht, 
doet ons in vrijheid ademhalen 
en leven voor uw aangezicht. 
 

3. Gemeente, aan wier aardse handen 
dit hemels woord is toevertrouwd, 
o draag het voort naar alle landen, 
vermenigvuldigd duizendvoud. 
Een stem zegt: Roep! Wat zoudt gij 
roemen 
op mensengunst of -heerlijkheid? 
’t Verwaait als gras en weidebloemen. – 
Gods woord bestaat in eeuwigheid! 

 



 


